
Discrimineren is goed 

Zouden mensen niet discrimineren, dan zou alles hetzelfde worden. Iedereen zou 
dezelfde kleding dragen, hetzelfde interieur hebben, op zoek zijn naar dezelfde 
partner en z’n huisdier dezelfde naam geven. We zouden één ras worden. Hé, dat is 
gek hè. Door ons onnatuurlijk te gedragen - door niet meer te discrimineren - zouden 
wij mensen geweldig meewerken aan eugenetica. 

Doordat mensen net als al het leven (planten en dieren) discrimineren bestaat de 
diversiteit die nodig is voor ontwikkeling en evolutie. Discrimineren is dus niet alleen 
goed, maar zelfs noodzakelijk om (langer) te bestaan. Je hoeft én kunt niet iedereen 
even ‘leuk’ vinden. Zelfs ouders discrimineren hun kinderen ondanks ze krampachtig 
stellen dat al hun kinderen gelijk zijn. 

Eén ras. Dat zijn we eigenlijk al, we zijn allemaal mensen. Door te doen alsof dat niet 
zo is, benadruk je een eigenlijk niet bestaand verschil. Hoe harder een feministe 
schreeuwt dat ze gelijk is aan een man, bevestigt ze het verschil dat zij stelt dat er is. 
Veel mannen zijn helemaal niet bezig met een verschil, maar als het zo opgedrongen 
wordt dan gaan ze er maar in mee. 

Door discriminatie te onderdrukken bereik je het tegenovergestelde wat wordt 
beoogd. Onderdrukking werkt averechts. Er was over de hele bevolking heen weinig 
weerstand tegen transgenders, maar nu alles is gepolariseerd hebben hele 
volksstammen inmiddels een hekel aan transgenders. Er is nu minder tolerantie op 
alle discriminerende terreinen. 

Wanneer Christenen, Moslims en Joden het alleen met elkaar willen doen, laat ze 
lekker. Wanneer ik iets vind van deze groepen dan kan niemand mij tegenhouden. 
Hoe meer iemand mij onderdrukt, des te vaster mijn mening zal komen te staan. Dit 
gaat over generaties heen getuige de situaties die veel Oostbloklanden ondervonden 
na de val van de U.S.S.R. Eens steekt het de kop weer op. 

Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is waarom Joden zo nodig een eigen woord moeten 
hebben voor discriminatie. Antisemitisme benadrukt dat Joden blijkbaar anders zijn. 
Maar ja, dat staat tenslotte ook in hun geschriften. Joden zijn uitverkoren. Dan moet 
je het niet gek vinden dat alle andere volkeren je als afgescheiden beschouwen. De 
Joden doen dat zichzelf aan. 

Wanneer je nu eens niet de nadruk op verschillen legt, kunnen we hopelijk kijken 
naar de overeenkomsten die er zijn. Religies en dergelijke ideologieën zorgen er 
jammer genoeg vaak voor dat er afscheiding is. Wij tegenover zij. En tegelijk vind ik 
het dus goed dat er verschillen zijn en we kunnen discrimineren. Ik moet kunnen 
kiezen en ik moet het een ander gunnen om ook te kunnen kiezen. 

Wanneer ik twee Moslima vriendinnen zie lopen waarbij de één een hoofddoek 
draagt en de ander niet, dan mag dat verschil er blijkbaar zijn bij hen. Dat vind ik 
mooi. Tegelijk vind ik het onbegrijpelijk dat die ene een hoofddoek draagt. Als Allah 
had gewild dat vrouwen met een hoofddoek zouden lopen, dan zouden ze toch wel 
met een hoofddoek geboren worden. Of kaal zijn en blijven. 



Of beter nog: Moslim mannen zouden geboren worden zonder ogen, want zij kunnen 
zich blijkbaar niet inhouden als ze een vrouw zien zonder hoofddoek. Gewoon lekker 
ongenuanceerd mijn mening geven. Ik discrimineer. Tegelijk kan ik heel goed 
opschieten met Moslims. Ik heb er niets op tegen dat ze een hoofddoek dragen. Ik 
vind het wel ‘stom’. 

En zij mogen mij stom vinden als ik met mijn rechterwijsvinger in mijn neus peur. Al 
dat krampachtige gedoe over discriminatie zorgt ervoor dat we elkaars verschillen 
niet accepteren. We gaan juist op een veel vervelender manier discrimineren als we 
niet mogen discrimineren. En er wordt net gedaan alsof ‘wij’ blanken het alleenrecht 
hebben op discriminatie. 

Nou, als ik zo hoor wat andere kleurtjes over blanken en elkaar te zeggen hebben, 
dan hebben we met elkaar nog een hoop te doen. Veel groepen hebben gewoon een 
rothekel aan elkaar, veel meer dan dat blanken zwarten zouden haten. Natuurlijk 
heeft iedere kleur de nodige racisten in de gelederen. Uitersten zijn er altijd en zullen 
er altijd blijven totdat we er bovenuit groeien. 

Ik moet soms ook wel lachen, met tegelijk plaatsvervangende schaamte. Een blanke 
buurvrouw die tegen mijn Surinaamse buurvrouw zegt dat ‘die zwarten niet welkom 
zijn in onze buurt’. Er is zoveel meer aan de hand, maar ik ga niet proberen mensen 
op te voeden. Wanneer het zin kan hebben zeg ik wel iets, maar hier was het 
hopeloos. Vandaag Suikerfeest, mijn Marokkaanse buurvrouw komt zoet brengen. 

We hebben van alles hier in de buurt. Syrië, Iran, Irak, Afghanistan, Egypte 
enzovoort. Het is wel leuk, maar het is teveel. Ik zeg dat ook en het wordt door 
normale buitenlanders niet gezien als discriminatie. Zij vinden namelijk bijna altijd 
hetzelfde. Vol is vol. Dat geldt voor ons, maar ook voor hen. Dat geldt voor 
Nederland, maar zou ook gelden voor Marokko. 

Kijk naar wat er gebeurt in de VS. Daar haten de verschillende groepen elkaar 
extreem. Dat is wat er gebeurt in een zo geïdealiseerde smeltkroes van culturen. Net 
als hier de linkse politici zolang de criminele buitenlanders de hand boven het hoofd 
hebben gehouden. Door zaken niet te benoemen, terwijl de cijfers steevast omhoog 
gingen en stiekem toch werd geprofileerd. 

Eigenlijk zijn degene die ik wel écht discrimineer de mensen die zo tegen 
discriminatie zijn. Die moraalpolitie op sociale media en de politiek correcte 
tyfusmongolen. Dat zijn degene die alles naar de klote helpen. Bijvoorbeeld dat hele 
Cidi wat ervoor zorgt dan Joden blijkbaar een aparte status verdienen. Oprotten denk 
ik dan, waarbij je het risico loopt dat je het Joodse kind met het badwater weggooit. 

Ik denk dat ik mijn punt wel gemaakt heb. Verschillen zijn goed en moeten er mogen 
zijn. Zet jezelf niet apart en doe gewoon mee met het geheel, dan kunnen we prima 
met z’n allen samenleven. En nou opflikkeren. 
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