
Hoe komen wij verder? 

Er zijn telkens weer voorstellen om slechte leiders te vervangen en corrupte organisaties op 
te doeken. Er zijn analyses over hoe ellende is ontstaan en wat betere oplossingsrichtingen 
zouden zijn. Welke systemen werken niet en welke wel. De focus is daarbij is steevast op 
hoe wij mensen samenwerken, op organisaties, cultuur en politiek. Maar doen we dit niet al 
eeuwenlang en komen we zo wel verder? 

Op YouTube kun je de video ‘Mouseland’ van Tommy Douglas vinden. Mensen zijn net 
muizen en hebben het geheugen van een goudvis. Een paar duizend jaar geleden liepen er 
op Aarde al zeer wijze mensen rond, maar kennelijk zijn hun profetieën en verlichtende 
inzichten nog steeds niet doorgedrongen tot het collectieve menselijk bewustzijn. Gaan we 
dit oplossen door zaken buiten ons? 

Wanneer een slechte leider vervangen wordt door een goede leider, zal die goede leider 
dan op enig moment niet vervangen worden door een slechte. Of eenmaal op het podium 
gehesen als mens verleidt worden om de slechte kant op te gaan. We hebben toch 
voorbeelden genoeg. Is het niet dat macht altijd corrumpeert. Zoveel zaken die met goede 
intenties beginnen, maar uiteindelijk uitmonden in gedoe. 

Is het niet gewoon de mens zelf die zich nog te primitief gedraagt. Zijn wij niet gewoon nog 
onvoldoende bewust. Bewegen we niet gewoon in cirkels waar we vrede telkens afwisselen 
met oorlog. Lopen we niet telkens achter slechte leiders aan die onze levens uitwisselen 
voor hun eigen belangen. Een leider heeft alleen macht als wij dat geven. Waaruit blijkt dat 
wij volgers een groter probleem zijn dan de leider. 

Het collectieve westen is anno 2024 compleet de weg kwijt. Het houdt nog steeds 
krampachtig vast aan haar koloniale mindset waar de hele wereld moet doen wat hen 
goeddunkt. De westerse burger is een slaaf van het westerse systeem, dom gehouden door 
journalisten in dienst van het westerse systeem en onwetend zelfs ongeïnteresseerd 
geraakt in wat dat westerse systeem precies behelst. 

De ene helft van de westerse burgerij denkt dat de wereld vergaat als niet alles maar dan 
ook alles gecontroleerd wordt. Die helft denkt dat de wereld maakbaar is en dat de mens 
recht heeft het hele leven te controleren. Abortus moet normaal zijn net als euthanasie. Het 
klimaat moet gecontroleerd worden. Je mag zelf je geslacht bepalen. Hun wereld is woke. 
Iedereen is gelijk, behalve degene die tegen hen zijn. 

De andere helft van de westerse burgerij denkt dat andere leiders en organisaties 
verbetering gaan brengen. Ze zien het ene euvel, maar missen compleet het andere. 
Hebben ze door wat er werkelijk speelt in Oekraïne, hebben ze niet door wat er in Israël 
gebeurt. Ze hebben een hekel aan de Islam, maar doorzien niet het spel waarin ook de 
Islam slechts een speelbal is net als de Joden en de Christenen. 

Het verdeel en heersspel wordt al zoveel jaren ontzettend goed uitgespeeld en de burgers 
hebben het niet door verblind door de voorgeschotelde brood en spelen. Hun wereld wordt 
steeds ongezonder en schraler. De westerse wereld is inmiddels moreel failliet. Het 
opleidingsniveau is bedroevend. Door massa-immigratie is er weinig over van de cultuur die 
potentieel had maar nooit is uitgegroeid tot echte beschaving. 



Toch zijn er nog lichtpunten te ontdekken, want er zijn wel mensen opgestaan in deze 
donkere tijden sinds 2001, 2008 en 2020. Mensen die wél zagen wat er aan de hand was 
en hun mond open deden tegen de stroom in. Zij die de moed hadden het steeds 
hardnekkiger narratief van het westerse systeem tegen te spreken door waarheid aan het 
licht te brengen. Zelfs in de wetenschap van het lot van klokkenluiders. 

Doch de massa is onbewust. Onwetend. Helaas vaak willens en wetens. De ene helft wil 
het niet weten. De andere helft denkt het te weten, maar doorziet het hele plaatje niet. De 
ene helft wil meer controle. De andere helft wil andere leiders en organisaties. De mensen 
zoeken de oplossingen buiten zichzelf. Dat is precies hét grote probleem. We zijn vergeten 
dat die wijzen duizenden jaren geleden dit ook al aangaven. 

Niemand gaat hét voor ons oplossen. Wij moeten dat zelf doen. Zolang wij dat niet doen, 
blijven wij herhalen wat wij al eeuw na eeuw verkeerd doen. Een paar generaties verder zijn 
we de lessen vergeten en beginnen we opnieuw aan de verkeerde zaak. Waarbij de echte 
lessen die ertoe doen niet staan opgeschreven in dikke boeken vol wetten, regels, geboden 
en dogma’s. Ze zijn elders te vinden. 

Waar haalden die wijzen hun verlichtende inzichten vandaan? Wat zeiden die wijzen waar 
wij moesten zoeken? Wij moesten niet naar hun luisteren, maar zelf de verbinding maken 
om de wijsheid direct te verkrijgen. Het is de weg naar binnen die leidt naar verlichting. 
Jezelf leren kennen, verbinding maken met het zelf. Daardoor leer je verbinding maken met 
het geheel, door naar binnen te gaan. 

De toekomst wordt voor een groot deel bepaald door onze intenties. Wanneer wij in ons 
hart liefdevol zijn, dan stroomt die liefde de wereld in. Daarmee verandert de wereld ten 
goede. Wei wu wei, doen door niets doen. Liefde vóór actie. Evolutie is de tao van 
bewustwording. Dit is de enige weg uit de hel, de enige weg die de hemel op Aarde kan 
brengen. Of je nu in God gelooft of niet, het is universele waarheid. 

Religies zijn ook maar een systeem. Wetenschap is ook maar een systeem. Er kan niets 
tussen ons en God in staan. Of, er kan niets tussen ons en de natuur in staan. Alleen 
onbewuste onwetende mensen willen graag tussen mensen en God in staan, in het 
verlangen naar status en macht. Geen van de echt wijzen die wij gekend hebben hadden 
het verlangen naar macht. Hun volgers hadden geen echte verbinding met God. 

Hoelang zal het duren eer de mens bewust genoeg wordt om daadwerkelijk een sprong te 
maken in haar evolutie. Wat is daarvoor nodig. En, hebben wij mensen dat wel in de hand. 
Of moeten wij dat overlaten aan de evolutie zelf, aan God of de natuur. Hebben wij niet 
genoeg aan onszelf om die ware verbinding aan te gaan. Is onze eigen weg niet moeilijk 
genoeg. En zien we niet bijna acht miljard wegen zo ongeveer verdwaald zijn. 

We kunnen het niet afdwingen bij anderen. En we kunnen het evenmin anderen aanbieden. 
Dat is vaak geprobeerd en altijd op ellende uitgelopen. De mens zelf moet er klaar voor zijn. 
Wij hebben hierin geen keuze, anders dan de keuze voor ons individuele zelf om onze 
eigen weg naar binnen te gaan. Maar zelfs dat, is afhankelijk van wat wij mee hebben 
gekregen als beschrijving voor ons leven. Er is werkelijk géén keuze. Het is zoals het is. 
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