
Over mij 

Zoals een goed westerling betaamd gaat dit nu eens over mij. Voor wie het wil weten. 

Nu ik aan mijn vijfde artikel toe ben voor deze prachtige website denk ik dat het goed is om 
wat achtergrond te schetsen. Want ook al word ik kotsmisselijk van staande ovaties voor 
massamoordenaars in de VS en de EU, mijn denken is door dit westen jammer genoeg 
beïnvloed. Het is niet eenvoudig om alles waar je in geloofd hebt en wat je voor waar hebt 
aangenomen los te laten. In te zien dat werkelijk alles een leugen blijkt te zijn. 

Gelukkig heb ik een kritische geest, ben ik ontzettend eigenwijs en krachtig genoeg om 
iedere groepsdruk te weerstaan. Geen prik voor mij. Mijn stem geef ik allang niet meer weg. 
Ik schaam mij nergens voor en heb nergens spijt van. Natuurlijk heb ik genoeg ‘fouten’ 
gemaakt en ‘domme’ dingen gedaan. Mijn drijfveer is begrijpen hoe het leven in elkaar 
steekt. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Door dit alles ben ik een eenling. En 
daar heb ik vrede mee. 

Als kind was ik een dromer totdat ik op mijn dertiende door mijn omgeving in de 
slavensamenleving en mijn denken geduwd werd. Studie en een carrière volgde totdat ik op 
mijn achtendertigste wakker werd geschut door het inzicht hoe de slimheid van managers 
verschilt van de wijsheid van leiders. Twaalf jaar duurde het om terug te keren naar mijn 
dromerige staat en toen vond ik mijn Zelf terug. Ik ben een spirituele healer en ik ‘zie’ 
‘dingen’. 

Ik vind het leuk om mijn ervaringen te delen. En ik vind het leuk om andermans ervaringen 
te lezen en te horen. Bezig zijn met bewustwording. Echter maakt dit het leven niet per se 
gemakkelijker. Zien wat er werkelijk aan de hand is in de wereld is pijnlijk. Zien hoezeer 
mensen verdwaald kunnen zijn is buitenaards. In het licht van wat idealiter mogelijk is, de 
potentie die wij mensen hebben, is het lastig te beseffen dat het zo mis gaat. Dat is, in deze 
fase van de evolutie. Maar ik leef nu en jongen wat is dit een achtbaan. 

Er valt zoveel meer te vertellen, maar ik spring nu naar mijn idee voor dit artikel. 

In mijn zoektocht naar bewustwording en een ruimere waarheid kwam ik onder andere 
terecht op de website van The Saker. Een blik op de realiteit vanuit een niet-westers 
perspectief. Een stap buiten de westerse propaganda. Toen kwam ik erachter hoeveel er 
gelogen was. Hoeveel er gelogen wordt. Het is vreemd om erachter te komen dat zaken 
precies het tegenovergestelde zijn. En dan volgt ook de uiterste verbazing dat zo weinigen 
hier dit zien. Ze zien het niet. Ze kunnen het niet zien. Dan de boosheid, ze willen het niet 
zien. 

Toen The Saker stopte kwam gelukkig Global South in de lucht. Het is zo fijn om 
verschillende zienswijzen te delen. De artikelen die hier staan zijn enorm waardevol. En dat 
mijn eerste artikel werd gepubliceerd vervulde mij met trots. Want wie ben ik dat ik tussen 
de giganten van deze tijd mag staan? Ik ben overtuigd van mijn eigen zienswijze, maar 
twijfel continu of mijn zienswijze wel interessant is voor anderen. Ik heb daarentegen ook 
een andere insteek. Mijn drijfveer is om mezelf aan het denken (en voelen) te zetten. Om 
anderen aan het denken en voelen te zetten. 



Naast die prachtige artikelen vol kennis, feiten en ervaringen geven mijn artikelen wellicht 
een mogelijkheid om de ziel aan te raken. Dit kan een aanvulling zijn. Ik probeer vragen te 
stellen. De enige waarop ik echt invloed heb ben ik zelf. Wat leer ik van de wereld? 

Ik zie mensen naar ‘het nieuws’ kijken. Ze nemen het meestal voor waar aan. Dan weten ze 
het, denken ze. En vervolgens doen ze er niets mee. Ze kijken niet naar hun eigen rol in het 
geheel. Ze doorgronden weinig. Het is als een oppervlakkig gesprek op straat. Hoe gaat het 
met je? Niet te moeilijk hè. Ja, dan overkomt van alles je. Het is niet-bewust. 

Het is gemakkelijk om boos te zijn op anderen. Ik heb mij voorgesteld wat ik zou doen met 
Gates, Schwab en Soros als ik jury, rechter en beul zou zijn. Moeten we liefdevol zijn of is 
de doodstraf gerechtvaardigd? Hoe komen we als mens nu uit deze vicieuze cirkel? En 
tegelijk moeten we ‘iets’ doen, want op teveel plaatsen zijn psychopaten aan de macht. Hun 
actieve helpers zijn net zo krankzinnig en triest genoeg hebben ze domme volgers die te 
beroerd zijn zelf na te denken. Wanneer we al die onbewuste mensen zouden opruimen, 
dan houden we maar weinig over ben ik bang. Nee, dat is niet liefdevol. 

De wereld is in beweging en bijna acht miljard zielen zijn onderweg. Ik heb er geen invloed 
op. Niet door hier iets te schrijven. Maar voor mijn gevoel wel door zelf bewuster te worden. 
Want staat mijn bewustzijn niet in verbinding met het geheel? Wat gaat sneller, mijn 
communicatie met ‘God’ of mijn communicatie met jullie? Heb ik dan niet de meeste invloed 
op het geheel door zelf-bewust te worden? En moeten jullie dit dan ook niet zelf doen? 
Waarbij ik gemerkt hebt dat dit liefdevoller is en dat in die communicatie liefde vrij kan 
stromen. Het staat bovendien niet in de weg wat op Aarde nodig is zoals het stoppen van de 
wreedheden. Het één sluit het ander niet uit. 

We moeten samen een einde maken aan het satanisme, de oorlogszucht, de genocide, het 
kolonialisme, de slavernij, de pedofilie, het woke gedachtegoed, de geldzucht en de 
machtswellust. Hoe gaan ‘we’ dat doen? Hoe verandert de mens zelf? Hoe doe jij dat 
zonder jury, rechter en beul te zijn of blijven? 

Over naar jou. 

Nico Cost, 25 juli 2024 


