
Van 3D naar 5D 

In de spirituele wereld wordt gesproken over ascentie en het gaan van de 
driedimensionale wereld naar een vijfdimensionale. Het is gemakkelijk gezegd, maar 
nog niet zo eenvoudig uit te leggen. We verstaan er vaak heel verschillende dingen 
onder en het lijkt erop alsof we dan maar genoegen nemen met het ongeveer te 
begrijpen. Niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik wil er wel iets over delen met 
als doel een spade dieper te graven. In de hoop dat het inspireert en stimuleert om 
ook iets verder te komen in het ontdekken van de eigen tijdelijke waarheid. 

Dimensies 

Mensen kun je op verschillende manieren onderverdelen. Bijvoorbeeld in vrouwen en 
mannen of in Alfa en Bèta. Een Bèta mens heeft minder snel interesse in spiritualiteit 
en zal 3D vooral zien als lengte, breedte en hoogte. Dat zijn de drie dimensies die 
ons op school ook geleerd zijn. De vierde dimensie is dan ruimte en tijd. Een vijfde 
dimensie kennen we niet. In de science fiction boekjes van Perry Rhodan wordt er 
wel gereisd door de hogere dimensies, maar dat is natuurlijk fantasie. 

De grote vraag is nu of deze drie dimensies die we gebruiken in bijvoorbeeld de 
wiskunde en natuurkunde bedoeld worden bij het spiritueel proberen uit te leggen dat 
we gaan van 3D naar 5D. 

Zo ja, waarom slaan we dan 4D over? Zo nee, wat is dan precies 3D en waren we 
eerst in 0D, 1D en 2D? Wat was dat dan? Stel deze vragen aan de spirituele mensen 
die erin geloven en zoveel mensen je vraagt, zoveel verschillende antwoorden je 
krijgt. Als ze al in staat zijn om het logisch en coherent uit te leggen. Of moeten we 
genoegen nemen met ‘ongeveer’ en er dan zelf maar iets van bakken? 

De Aarde 

We leven op de Aarde en daar hebben we bedacht en met elkaar afgesproken dat er 
vier dimensies zijn. 0D is een punt. 1D is een lijn. 2D is een vlak. 3D is een object. 
4D is de verplaatsing in tijd. Mensen op Aarde leven in de 3D wereld. Daarom is dit 
waarschijnlijk als vertrekpunt genomen voor ascentie naar 5D. Wat 5D dan precies 
is, wordt niet duidelijk. Het grappige is dat de natuur alleen 3D kent, omdat punten, 
lijnen en vlakken daar simpelweg niet bestaan. Alles is 3D. Alles is een bolletje. Alles 
is cyclisch. Alles gebeurt in de tijd. Mensen nemen 4D normaliter ook niet waar, we 
leren pas net in onze evolutie bewust te ‘kijken’ in de tijd. 

Materie is wat we menen te kennen en knappe koppen hebben ontdekt dat zelfs 
materie eigenlijk alleen energie is. Energie die zich kan vormen tot materie, dus voor 
ons waarneembaar als vaste vorm, maar ook energie kan blijven, wat we dan 
proberen te duiden met de nieuwe wetenschap van kwantummechanica. Deeltjes, 
wat dat dan ook mogen zijn, kunnen wisselen van materie naar energie en 
andersom. Deeltjes hier en lichtjaren verder zijn ‘onzichtbaar’ met elkaar ‘sneller dan 
het licht’ verbonden. Het is maar moeilijk te bevatten voor gewone stervelingen. 

  



Het Universum 

Wat we denken te kennen is dat ons universum bestaat uit sterrenstelsels, sterren, 
planeten, manen/kometen/enzovoort, edelstenen/mineralen en 
planten/dieren/mensen. Het is maar zeer de vraag of dit een complete en juiste lijst 
is. In de spiritualiteit bestaat ook God en zijn er engelen, gidsen, buitenaardsen 
enzovoort. Allemaal in dit ene universum. En wellicht zijn er meer universums. Dat 
zou ook bedoeld kunnen worden met meerdere dimensies. Parallelle universums 
wellicht zelfs tegelijkertijd bestaand. Mogelijk waartussen wij kunnen bewegen op 
verschillende tijdlijnen. Er is door mensen een hoop bedacht en wie weet is het waar. 

Onze planten en dieren houden zich niet bezig met theorieën, zij leven gewoon in 
overgave op deze Aarde. Omdat wij een ‘hoger’ bewustzijn hebben, en als soort nog 
niet volmaakt en dus onderweg in onze evolutie, zijn wij nieuwsgierig naar wie wij zijn 
en wat wij hier komen doen. Bestaat God? Wat is precies die energie die we wel 
voelen, maar niet hard kunnen maken? Zijn we afgescheiden van elkaar en alles, of 
is dit universum één levend geheel? Hoe kan het dat we zoveel ‘vreemde’ dingen 
kunnen aanvoelen in de zin dat er meer is tussen hemel en aarde? 

Theorie 

Wetenschap en geloof verschillen niet zoveel, want beide nemen van alles aan en 
bouwen daar dan op voort. Beide houden vast aan wat ze al kennen en vinden het 
maar reuze moeilijk om een stuk fundering weer af te breken om opnieuw op te 
bouwen. Andersdenkenden worden door beide instituten liefst verkettert en 
buitengesloten. De macht van het instituut is heilig geworden en de mensen daarin 
uiteindelijk corrupt. Vernieuwers worden met het grootste gemak vermoord. 

Toch fantaseert de mens erop los. Hoe vrijer de samenleving, des te meer er bedacht 
wordt. In de spiritualiteit is dat niet anders. Er zijn drie chakra’s, nee het zijn er zeven, 
of toch niet het zijn er tientallen. Ze draaien linksom, nee ze draaien rechtsom, of nee 
ze draaien allemaal verschillend. We lezen koffiedik, praten met overledenen, kijken 
in een glazen bol en leggen de Tarot kaarten. Er zijn ‘gewone’ engelen, maar ook 
Aartsengelen. Die staan waarschijnlijk hoger in de rangorde. De rangorde die wij 
graag zien als primitieve mensen, er is altijd baas boven baas. Ik ben lekker 
spiritueler dan jij, want ik heb veel minder ego. Tja, welk deel van jou zegt dat? 

De waarheid weten we niet, want we kunnen niets van dit al bewijzen. Niet aan een 
ander en als we eerlijk zijn ook niet aan onszelf. Is het fantasie of is het echt? Er is 
wel degelijk ‘iets’, maar wat dat iets is weten we niet zeker. Ook al zijn er genoeg 
spirituele mensen die beweren het 100% zeker te weten. Het zijn echter persoonlijke 
waarheden die ook nog eens maar tijdelijk van aard zijn. Zelfs al beleef je zelf dat je 
met overleden ‘praat’, dan wil dat nog niet zeggen dat het ook zo ‘is’. Het is namelijk 
jouw filter waardoor alleen jij kijkt en hoe dat bij jou past. God presenteert hetzelfde 
aan alle mensen, waarbij we verschillend als wij zijn deze informatie/energie op een 
eigen wijze ontvangen, verwerken en duiden. Alles wat tussen God en ons in staat is 
slechts een middel, een medium. Dat het werkt is praktijk, maar hoe het werkt is 
theorie. 

  



Mijn idee 

We leven in een driedimensionale wereld, 3D. We ervaren van daaruit dat er ruimte 
en tijd bestaat, 4D. En we ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde, omdat onze 
intuïtie op onverklaarbare wijze informatie krijgt die waar is zonder dat we dit konden 
weten. Dit zou de vijfdimensionale wereld kunnen zijn, 5D. Wanneer wij ons daar 
meer bewust van worden en bewust kunnen gaan gebruiken, dan komt als het ware 
die 5D-wereld in ons bereik, in ons bewustzijn, in ons bewust zijn. 

In dat geval blijven wij in 3D, in de vaste vorm, in de materie. Maar wij kunnen dan 
ook bewust gebruik maken van de energie, ‘het kwantumveld’? Bewuster onze 
intuïtie gebruiken. Iedereen kan zijn en haar mediumschap vergroten. Komt 
telepathie dan in ons bereik? De mens op Aarde die bewuster wordt. Waar 
spiritualiteit niets speciaals meer is, maar juist de hoofdmoot van ons bestaan, van 
onze soort. De mens die werkelijk mens wordt, de mens die bewust de dierenwereld 
ontstijgt. Verlicht wordt? 

Wat na ons komt 

De vraag blijft wat er met ons gaat gebeuren in de evolutie van het leven in dit 
universum. Wanneer wij op Aarde van 3D naar 5D gaan, van materieel mens naar 
energetisch mens, van onbewust mens naar bewust mens, wat gebeurt er dan 
daarna? Worden wij nog fijnstoffelijker? Worden wij dan energie? Of blijft onze 
incarnatie actief in de materie? Groeit een deel van de mensheid door en blijft een 
deel nog achter? En wat komen er voor soorten na ons, als dat van toepassing is? Of 
zijn die soorten er al op andere planeten? 

Er is zo ongelooflijk veel onduidelijk en er zijn veel meer vragen dan een paar 
antwoorden. We zullen het altijd maar ongeveer weten, omdat wij onze eigen evolutie 
niet kunnen bekijken in de tijd. Ons waarnemingsvermogen gaat niet zover. En als 
we bewust worden en wel verder kunnen kijken middels 5D, dan lopen we daar vast 
weer tegen een grens aan. Mieren snappen ook niets van de mensenwereld, dus 
waarom zouden mensen iets snappen van wat zich ‘boven’ ons afspeelt. 

Praktisch 

Ik hou er daarom van het zo praktisch mogelijk te houden en vrede te hebben met 
wat ik wel ongeveer ‘zeker weet’ totdat ik meer weet of een tegendeel duidelijk wordt. 
Ik leef in 3D en heb in enige mate toegang tot 5D. Wanneer ik bewuster wordt, dan 
kan ik bewuster 5D gebruiken in mijn 3D-wereld. De mensheid evolueert in 
bewustzijn en zal dus steeds meer bewust toegang krijgen tot 5D. De ‘opdracht’ voor 
de mensheid is dit bewust aan te gaan, omdat het hele leven in dienst staat van 
bewustwording. Ieder mens kan hieraan bijdragen en doet dat ook. De één meer 
bewust dan de ander. We hebben het weinig tot niet in de hand, zijn afhankelijk van 
de beschrijving die we hebben meegekregen. We mogen nieuwsgierig zijn en onze 
talenten gebruiken om te leren bewuster te worden. Het mag, het hoeft niet. 
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